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Het is weer zover, 
er is niets aan te doen: 
de herfst is begonnen 
dus eikelseizoen. 
 
Een oude wijsheid, 
en die liegt niet: 
Een koude winter  
in het verschiet. 
 
Maar er lopen 
meer eikels rond, 
dan dat er vallen, 
da’s niet gezond...... 
 

Fred Eggink 
 

 

Rectificatie: de voor 30 oktober aangekondigde “feestelijke 
aftrap Nieuwe MFC” verhuist naar een andere datum. Wij 
houden u op de hoogte 

 

 

Afscheid voorzitter ZOZ 
Marga Hagenaar 

 

‘Het mooiste vind ik om 
mensen bij elkaar te brengen’ 

Het riante huis wordt langzaamaan onttakeld, de 
verhuizing staat voor de deur. Voor Marga Hagenaar 
en haar man Jan zijn het emotionele tijden, want ze 
verlaten Zetten na ruim dertig jaar. Maar het realisme 
zegeviert: huis en tuin te groot en naar het westen om 
dichter bij de kinderen te wonen.  Vijf vragen voor 
Marga, die ruim vijf jaar voorzitter van Zicht op Zetten 
was. 

 Hoe kwamen jullie in Zetten terecht? ‘Eigenlijk door 
het werk van Jan. We woonden in Ede en Zetten lag 
vlakbij de A15, dat was praktisch qua reistijd. Maar ik 
had eerst geen idee waar Zetten lag’. 

Hoe ben je geïntegreerd? ‘Na een jaar werkte ik als 
schoonheidsspecialist bij de Bodystudio in het 
centrum. Later ben ik dat werk naast ons huis gaan 
doen, toen we onze garage hebben omgebouwd. Zo 
leerde ik veel mensen kennen. Maar vooral de eigen 
klantenkring en de ouders op het schoolplein, waar 
onze kinderen naartoe gingen’. 

Maar dan de sprong naar voorzitter 
Zicht op Zetten? ‘Toen onze 
kinderen het huis uit waren, dacht 
ik ‘nu wil ik iets doen voor het dorp’. 
Ik kwam in contact met Magda 
Rem en zo kwam ik bij het 
Dorpshart. In die tijd werd een visie 
gemaakt op de toekomst van het 
dorp, maar daar bleef het bij. Bij 
een bijeenkomst, een soort 
doorstart, werd ik voorgedragen tot 
voorzitter. Dat heb ik altijd met 
plezier gedaan’. 

Beschrijf het dorp Zetten eens? ‘Best een stug dorp, 
waar het soms lastig is om mensen te 
enthousiasmeren. Maar waar ook heel mooie dingen 
gebeuren. Denk aan Zomer in Gelderland, het kan 
dus wel. En de Dorpsconferenties, de Reuring-
bijeenkomsten. Heb enorm genoten van de Wizet-
markt. Iemand zei tegen me ‘Je staat gewoon te 
stralen’. Het mooiste vind ik mensen te informeren en 
bij elkaar te brengen, daar word ik blij van’. 

. Wat ga je het meest missen? ‘Bouwen aan 
gemeenschapsactiviteiten, contact met het dorp, 
maar ook contact met Zicht op Zetten. We gaan heel 
goed met elkaar om, een fijn stel mensen’. 

Slotwoord ZOZ: We gaan Marga missen. 

De eikels 

 



De Nieuwsbrief heeft momenteel 336 abonnees 
. 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen stuur dan een mailtje naar : 
nieuwsbriefzoz@gmail.com 

 
en wie een tip of reactie heeft: redactiezoz@gmail.com. 

 
Niets uit deze nieuwsbrief mag worden overgenomen zonder schriftelijke 

toestemming vooraf van de redactie. 
 
 

 

 

  

 

 

 

BELANGRIJKE E-MAIL ADRESSEN 

 
 Communicatie       InfoZichtopZetten@gmail.com 

 Redactie   RedactieZoZ@gmail.com 
 Website   www.zichtopzetten.nl 

 

 

  

 

 

GENTLEWIJN 

een nieuwe zaak in 
Zetten 

 

De eigenaar heet Ewald Pluim en woont  sinds 4 jaar in 
Zetten. Hij komt uit Dodewaard en kent daardoor de 
Betuwse bevolking goed. Gentle betekent zacht, mild, teder, 
maar is ook een verwijzing naar hoe de vrienden hem 
noemden als hij voor zijn werk in een kostuum rondliep: 
gentleman.  

Het assortiment bestaat uit wijnen en 
gedestilleerd. Alcohol heeft altijd de interesse 
van Ewald gehad. Hij heeft een 
slijterijvergunning en is bezig om vinoloog te 
worden. In zijn vorige baan heeft hij 
proeverijen georganiseerd, bij mensen thuis en 
op de zaak. 
“Toen de slijter Van der Poorte overleed, 
durfde ik het aan om een zaak te openen. Ik 
heb  het oude postkantoor (voor de Zettenaren 
die al langer hier wonen) verbouwd tot een 
moderne winkel aan Julianaplein 7.”  De winkel 
ziet er keurig en overzichtelijk uit. 

Hij is open gegaan op 2 september en doet het de eerste 
maand kalm aan om de mensen te laten wennen. Daarna 
wil hij de zaak echt gaan promoten met proeverijen en 
bijvoorbeeld met lezingen over wijn.  

Ewald heeft altijd in de horeca gewerkt, maar het beroep 
werd voor hem  steeds zwaarder. “Ik hoop nu mensen te 
enthousiasmeren voor wijnen.”  

De openingstijden zijn als die van de andere winkels in 
Zetten waardoor het makkelijk is om binnen te lopen.  

Hij hoopt dat de decembermaand ook voor hem een 
feestmaand wordt.  

 

De Bezembrigade:  
Samen Zetten we in op een schoon 

Zetten. 
Sinds 7 mei jl. heeft ons dorp er een tweede zwerfafvalclub bij. 
Initiatiefneemster Mia Volkers, Ellen Corsius, Nelleke en Frits van Eck, 
Nellie Cloosterman, Marian van Belkom, Chris van Bommel en Djoeke 
de Witt komen eens in de twee weken op maandag 14.00 uur bij elkaar 
voor een schoonmaakronde in het dorpscentrum van Zetten. Hoe gaat 
dit in zijn werk? 

Mia: “We verzamelen bij de afvalcontainers op het Julianaplein. Ons 
werkgebied loopt van Brave Hendrik tot voorbij de haag van de Aldi en 
alles rondom de pleinen. We vegen, rapen afval, schoffelen de 
boomspiegels Julianaplein en halen er onkruid weg. Soms pakken we 
een extra klus mee, zoals laatst het schoonmaken van de bovengrondse 
inwerpcilinders van de ondergrondse containers op het Julianaplein. We 
zijn inmiddels met acht enthousiaste vrijwilligers en zo mogelijk werken 
we in duo’s. Niet iedereen kan elke keer aanwezig zijn maar het is fijn 
én praktisch als er steeds minimaal vier vrijwilligers meedoen. Dankzij 
gekregen materiaal van Gemeente Overbetuwe en een financiële 
bijdrage van Zicht op Zetten voor het aanschaffen van wat ander 
materiaal, beschikken we o.a. over emmers, bezems, stoffers en 
blikken.  

Veel ondernemers zorgen al goed voor hun ‘eigen stoepje’ maar 
daarnaast houdt deze zwerfafvalclub de rest van het winkel- en 
terrasgebied netjes. Een fantastisch initiatief en een leuke club 
vrijwilligers die hun clubje graag groter ziet worden. Ben je ook 
enthousiast geworden en zou je ook een kleine bijdrage van je tijd willen 
geven aan een schoon, gezellig en leefbaar dorpshart?  
 

Meld je dan aan bij Mia Volkers – 06-52691955. 
Want Zetten schoonhouden…… dat doen we samen! 

 

Het eerste deel van de inzamelingsactie was een succes. 
Na een korte onderbreking gaat vanaf half september 
Fase 2 van start, deze loopt tot half december 2025. Er 
mogen ook spijkerjasjes, rokjes en tuinbroeken in de kliko. 

 
De kliko staat o.a. bij:  Aalbers Dier en Tuin Hoofdstraat 
5,  Bij Lieve,  Hoofdstraat 28A, De Rank,  Hoofdstraat 3, 
De Loohof, Stationsstraat 1, Kinderopvang Ukkiepuk,  St 
Walburg 24A, .Living Healthy,  St Walburg 2 

 

Desgevraagd zegt Mia “De club komt heel erg veel sigarettenpeuken 
tegen en helaas worden de boomspiegels ook als hondentoilet 
gebruikt en ruimen we hondenpoep. We krijgen veel leuke 
opmerkingen en positieve waardering van ondernemers én inwoners. 
Het voelt goed, het ziet er prachtig uit en samen maken we écht 
verschil. Na afloop drinken we gezellig met elkaar koffie bij de bakker.” 

 


